
 

Bunniks lied ‘Drie parels’ 
 
Tekst: Frank van den Broek 

Muziek: Marijke van der Ouderaa 
 

 
Couplet 1 

 
Waar de Rijn in ’t jaar 0 nog meandert 

Langs de grens van ’t Romeinse rijk 
Tot de bisschop de loop weer verandert 

Met een stuwdam dicht bij Wijk 

 
Couplet 2 

 
De Kromme Rijn die sindsdien heen en weer springt 

Als een ree tussen bos en wei 
Waar de putter zijn twit twit twit prrr zingt 

Net alsof hij zijn lied zingt voor mij 
 

Refrein 
 

Werkhoven, Bunnik, Odijk 
Drie parels in een kroon 

Daar ben ik de koning te rijk 
’t is waar ik ’t liefste woon 

 

Couplet 3 
 

Op een paard dat een schuitje moet trekken 
Zit een jagersman dwars op z’n rug 

Hij bezingt alle prachtige plekken 
Vanaf Utrecht naar Wijk en weer terug 

 
Refrein (2x) 

 
In de trein tussen Arnhem en Utrecht 

Kijkt een reiziger uit het raam 
Als hij apetrots tegen zijn buur zegt 

Oud en nieuw komt hier prachtig tesaam 
 

 
 

 

 


